
 
 
Zure Zult Bokaal wederom voor Oosterparkers 
 
 
Met het a-seksuele geploeter van BQ4 wisten de Rooie Dorpbewoners 
wel raad. Als aasgieren vlogen ze op elke bal. Hierdoor kon BQ4 amper 
in haar spel komen. Met name de roodharige nr. 9 van de groen-witten 
had deze zondagochtend vleugels. Hij presteerde het zelfs om corners te 
nemen die hij er zelf vervolgens probeerde in te koppen. 
 
Nee, ‘de biefstukjes’ uit Haren e.o. legden het in dit duel op alle fronten 
af tegen ‘de zure zulthappers’. Dat Jari van der Velde de ogen niet open 
kon houden in de kinderwagen was veelzeggend. 
 
Langs de lijn dachten ‘De Vrienden van BQ4’ met weemoed terug aan 
die goeie ouwe tijd: de fluwelen balbehandeling en onnavolgbare solo’s 
van Peter Kuiter op links, de tsaar van de 16, Stephan Smoorenburg als 
aanspeelpunt, spelverdeler en afmaker, Testoteronald Fokkens voor het 
fysiek ontregelen van de tegenstander, uiteraard het onneembare 
middenrif van ‘het vierde’ Eug van Dijk en Rob Daems, en wist je 
ondanks dit alles toch nog door de BQ4- linies te glippen, dan stond 
Martin van Wieringen met zijn indrukwekkende dienstwapen klaar om 
vijandige ‘verkenners’ tot de orde te roepen. Ach ja, mooie tijden. Reality: 
BQ4-Oosterparkers 0-4. 
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