
 
 
BQ4 rest de baard... 
 
Deze zondag stond in het teken van de wedstrijd om des keizers baard. 
Een wedstrijd die niet gespeeld hoeft te worden, maar de ijzeren wetten 
van de KNVB geboden de partij in en tegen Roden. In minimale 
bezetting en met hulp van zaterdaghulpen klaarde BQ4 deze klus. 
 
In het begin zag het daar niet naar uit. Zoals gewoonlijk werd Wouter na 
5 minuten gepasseerd, omdat hij nog wat last had van blik- en doel 
vernauwing. Omdat deze bal dus niet naast ging, was het 1-0 voor de 
thuisclub. Maar wij mochten ons gelukkig prijzen dat onze 
uitzendkrachten Richard,  Kees en Herman aanwezig waren. Want 
Herman trok met een fraaie volley de stand gelijk, waarna Roden weer 
een doelpuntje voorsprong nam. Wederom was het echter Herman die 
de keeper van Roden het nakijken gaf en met een 2-2 stand dacht 
iedereen alweer aan de thee. Maar omdat Herman daar anders over 
dacht, bracht hij met een gave hattrick de voorsprong op het scorebord. 
 
De thee smaakte goed, het zonnetje scheen en de laatste drie kwartier 
wilden we rustig aan te beëindigen. Maar daar dacht Roden toch heel 
anders over. Met forse aandrang en hulp van de scheidsrechter 
probeerden zij de gelijkmaker er in te prikken. Maar door o.a. noeste 
arbeid van Kees (wel eruit, niet eruit, Richard erin of Richard er niet in, 
Kees er toch niet uit) werd standgehouden. Ondertussen prikte Guus nog
een balletje erin, maar beter nog was de actie van onze man die afscheid
van het voetbal neemt. Want de enige echte Ronaldinho gaf met een 
dubbele Rietberger de back van Roden het nakijken en prikte de bal 
achter de keeper. 2-5, wedstrijd op slot en met nog 1 minuut te spelen, 
mocht aanvoerder Herman Daems zich melden aan de zijlijn en daarmee 
zat ook zijn seizoen en competitievoetbal erop. Dat Roden nog 
doelpuntte is voor de statistieken. 
 
Na de wedstrijd was er op het veld de meter bier, in de kantine de meter 
bier met een bitterbal en was het de BQ4-gezelligheid die de kantine 
overheerste.(jammer dat je er niet bij was, Henk M.) 
Met dit voorproefje voor het weekendje Schier zal over een kleine maand 
definitief het doek vallen voor seizoen 2003/2004. Alle heren worden 
wederom bedankt voor een enerverend seizoen, sportief gezien kwamen 
we helaas een puntje te kort. Volgend jaar als BQ5 de toekomst in ? 
 
Herman Daems 
(bij absentie van Jos Windt) 
 
 


