
 
BQ4 klasse beter 
 
In de inhaalwedstrijd tegen het derde van Achilles moest er wat gaan 
gebeuren. Frank moest 'gewroken' worden en BQ4 moest nodig weer 
eens punten gaan pakken. Met een strak zonnetje in de rug zocht BQ4 al 
snel de aanval op. Mede omdat Achilles aanvallend daar niets tegenover 
stelde, kon het vierde naar hartelust combineren en het vijandelijke doel 
zoeken. Vroeg in de wedstrijd brak een actieve 'Joost'  door op links en 
passeerde de reeds op de grond liggende keeper. Hiermee was de toon 
gezet en ging BQ4 op zoek naar meer. De aanvoer vanaf het 
middenveld,  opgezweept door een bijzonder sterk spelende Eugene van 
Dijk, bracht de defensie van Achilles in moeilijkheden. 
 
Stefan Smoorenburg profiteerde hiervan en legde de bal tweemaal op 
fraaie wijze in het mandje. Met name de laatste mocht er wezen. Ook 
Henk Martijn kreeg de smaak te pakken en posteerde zich bij een vrije 
trap achter de bal. Op het strakke en geplaatste schot bleek de keeper 
kansloos. De warrig leidende scheidsrechter gooide echter roet in het 
eten en keurde de loepzuivere treffer af. Hoog tijd voor thee. 
Na de rust werd de adem van Achilles wat meer gevoeld, maar deze 
storm werd goed doorstaan. Er ontstond meer ruimte waarbij een voorzet
van links door Richard in een keer met een subtiele voetbeweging werd 
afgerond: 0-4 
 
BQ4 heeft zichzelf hervonden en 3 punten zijn binnen. Maar wat 
belangrijker was: er werd weer geknokt, gesloopt en gevoetbald, tijd voor 
een feestje onder de douche. 
 
Herman Daems 
(ivm absentie van Jos) 
 

 


