De openingsfase van de wedstrijd ging gelijk op. Niets wees in de richting van een
doelpuntenfestijn deze mooie zondagochtend. Dit keer was het wel ‘Be Quick-
weer’:nagenoeg geen wind, 11 graden en droog. Plots stond het na 20 minuten 4-0! Een
mirakel! Henk Martijn en Ronald Fokkens (net terug uit Eilat-‘Lekker rustig op het
strand...’), tekenden ieder voor 2 treffers in een tijdsbestek van amper 10 minuten. De
verdediging van de gasten lag helemaal open.

Alvorens Rolder Boys van scheidsrechter Etienne Fokkens vanaf 11 meter mocht tegen
scoren- een cadeautje- bepaalden opnieuw Ronald Fokkens en 2 keer Peter Kuiter de
ruststand op 7-1!1!

Eerlijkheidshalve moet opgemerkt dat Rolder Boys met 10 man kwam opdraven...maar
toch.

De 2de helft bleef het wedstrijdbeeld hetzelfde: ‘het vierde’ liep over de tegenstander heen
alsof ze er niet stonden. Arnold van der Tuin maakte een juweeltje, Peter Kuiter kon naar
hartelust zelfvertrouwen tappen via nogmaals 3 treffers in het 2de bedrijf (5 in totaal), ook
Ronald Fokkens bracht zijn totaal op 5 na ook in de 2de helft twee maal te hebben
gescoord. Ook Paul Terpstra wilde z'n geluk weleens uitproberen. Zijn afstandsschot
verdween fraai achter de verbouwereerde keeper van Rolder Boys. Ondanks alles bleven
de gasten daar waar het kon de aanval zoeken. Dit leverde zowaar nog 2 mooie goals op
ook. Voordat scheidsrechter E. Fokkens voor het einde blies mocht ook Marc Pehlig via
een schitterende solo z’'n naam op het scorebord laten noteren.

Een gedenkwaardige ochtend.

Jos Windt



